
Gevangenen in de gevangenis van Almelo krijgen wekelijks bezoek van 

vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. De vrijwilligers gaan met hen in 

gesprek. Zonder oordeel en met oprechte aandacht. Ook hun achterblijvende 

familie thuis kan rekenen op onze vrijwilligers. Ze luisteren, denken mee en 

geven advies. Met hun oprechte aandacht mogen de vrijwilligers iets laten 

zien van de liefde van Christus. Dat doen ze namens u als kerk! 

In navolging van de oproep van Jezus in Mattheus 25:36 

geven de vrijwilligers hun tijd en aandacht aan gevan-

genen. Ze worden er niet voor betaald en ze zijn geen 

onderdeel van het justitieel systeem. Die onbaatzuchti-

ge aandacht doet wat met degene die wordt bezocht. 

Dat merken we iedere keer weer. Het raakt en het kan 

een proces van verandering op gang brengen.

“Als je altijd slechte mensen om je heen hebt gehad, 

lijken er geen goede mensen meer te bestaan. Han-

neke liet zien dat ze er wel zijn. Ik zat vast voor een 

zwaar delict, maar ze veroordeelde me niet. Naar welke 

gevangenis ik ook werd overgebracht, ze kwam op 

bezoek en keek naar mij om. Dat te weten is belangrijk 

om een ander leven te kunnen gaan leiden.”

– Ex-gevangene Walter over vrijwilliger Hanneke

Kerken in actie voor gevangenen 

en achterblijvers in Almelo

Draag bij aan het herstel van gevangenen en achterblijvers in Almelo en omgeving.

Met open hart en zonder 
oordeel werken aan herstel

Oproep in Mattheus 25 ‘Ze veroordeelde me niet’



U kunt als kerk iets betekenen voor gevangenen in PI Almelo!

In de Penitentiaire Inrichting in Almelo verblijven gemiddeld 200 gevangenen. U kunt iets 

voor hen betekenen. Steun als kerk onze vrijwilligers die op vele manieren bijdragen aan 

herstel van deze gevangenen.

 Onze vrijwilligers bezoeken gevangenen, luisteren zonder oordeel en denken mee. 

 Ze geven onze SOS Cursus (Spreken over Schuld, Slachtoffers en Samenleving) 

 om gevangenen bewust te maken van de gevolgen van hun delict. 

 Samen met de gevangene onderzoekt onze vrijwilliger via de Cursus ArbeidsOriëntatie 
 welke talenten de gevangene heeft en welke baan bij hem past. Dat helpt hem na   

 detentie sneller werk te vinden.

 Gevangenen kunnen zich ook aanmelden voor onze cursus Back tot the Future.
 Samen met onze vrijwilligers gaan gevangenen aan de hand van een werkboek in gesprek  

 over thema’s die van belang zijn voor een soepele terugkeer in het gezin. 

 Onze vrijwilligers zijn op meerdere dagdelen laagdrempelig aanwezig op de   
 gevangenisafdeling. Dan staan de deuren van de cellen een uur open. Onze vrijwilligers  

 bieden een luisterend oor en gaan in gesprek met gevangenen die dat willen.

Kijk ook om naar gevangenen!

 Bid als gemeente voor het werk onder   

 gevangenen en hun familie.

 Sponsor als kerk een of meerdere   

 bemoedigingspakketten.

 Geef voor herstel van gevangenen en   

 hun familie.

Help mee! En geef zodat onze vrijwilligers, 

namens u als kerk, zoveel mogelijk (ex-)

gevangenen en hun families in Almelo en 

omgeving kunnen helpen een nieuwe weg 

in te slaan.

Oók hulp voor achterblijvende familie 

Achterblijvende familieleden hebben het vaak 

moeilijk. Voor hen is er onze Landelijke Hulplijn voor 

achterblijvers. Familieleden kunnen ons bellen of 

mailen voor advies of een luisterend oor. Ook kunnen 

ze vragen om bezoek van een vrijwilliger.

Sponsor een bemoedigingspakket
Om achterblijvende familieleden of ex-gevangenen 

een hart onder de riem te steken, delen we namens 

de kerken bemoedigingspakketten uit. U kunt als kerk 

zo’n pakket sponsoren (50 euro). De inhoud van het 

pakket is afhankelijk van de behoefte van de ontvanger, 

denk aan kleding, voedsel, shampoo, zeep. Bij elk 

pakket kunnen gemeenteleden een kaartje voegen 

met een persoonlijke groet.
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Gevangenenzorg Nederland is een landelijk werkende christelijke vrijwilligersorganisatie. Wij geloven in herstel en willen samen met onze 

650 vrijwilligers gevangenen, tbs-patiënten en hun achterblijvende familie begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. 

“Wat leuk! Ik ben er stil van. 
Wat aardig van de kerk, echt 
omzien, dienend! Bedank de 
kerk heel hartelijk! “
– Achterblijver Anna over het bemoedigingspakket


